
11Poppenkastspel Omgaan met plagen en pesten

Mies: Ha Sebas, hoe is het?
Sebas: Ha Mies, met mij gaat het goed. Samen spelen?
Mies: Ja leuk, weet je waar ik nou zin in heb? Ik heb zin 
om even lekker lang te lachen. Zullen we samen een 
grapjesmiddag doen?
Sebas: Nou, wat een stom idee, ik ga liever de koe van 
buurman Boer uitlaten.
Mies: Echt?
Sebas: Tuurlijk niet, grapje! Ik ben vast begonnen met de 
grapjesmiddag.
Mies moet lachen: Goede grap, Sebas. Dan weet jij ook 
vast wel wat de koe zei toen hij in het voetbalstadion 
was?
Sebas: Nee, wat zei die dan?
Mies: BOE!
Sebas moet hard lachen: Hé Mies, je ruikt naar koeiepies!
Mies: Echt, wat vervelend nou.
Sebas: Ha ha, weer zo’n goede grap van mij!
Mies: Nou, zo goed vind ik het anders niet hoor. Ik zeg 
lekker even ‘boe’ tegen jou. En ik steek mijn tong uit.  
Na, na na na na!
Sebas: Wat gek, ik hoef helemaal niet meer te lachen.  
Jij ben de allerstomste grappenmaker die ik ken, Mies. 
Hier, ik geef je lekker een duw. Misschien struikel je wel  
en val je grappig neer.
Mies: Au, dat doet pijn!
Sebas: Oh sorry Mies, dat was ook weer niet de 
bedoeling.
Mies: Eigenlijk is dat nog best lastig, een leuke 
grapjesmiddag hebben.
Sebas: Dat vind ik nou ook.
Mies: Zullen we anders gaan kijken of buurman Boer nog 
wat hulp nodig heeft?
Sebas: Goed idee! Misschien kunnen we echt de koe 
uitlaten.
Mies: Ja, dan doen we de koe aan de hondenriem en 
lopen we ermee door de straat.
Sebas moet hard lachen: Dat zou wat zijn. Kom Mies, we 
gaan!
Mies en Sebas: Daaaag!


